
Hội Quán Phi Dũng   -   Diễn Đàn Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Liên Khóa   -   Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

Đặc San Kỷ Niệm 10 Năm HQPD 2007-2017  	 • KQVNCH, Tài Liệu & Giai Thoại                                             Trang   78

Lời nói đầu: 
Trong chiều dài hơn 20 năm của cuộc chiến bảo vệ 

lý tưởng Tự Do tại miền Nam Việt Nam, so với các ngành 
khác trong Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, ngành Vận 
Tải - viết một cách đầy đủ là ngành Vận Tải & Vận Tải 
Võ Trang & Không Thám - tương đối ít được giới truyền 
thông nhắc tới. Về phần các quân binh chủng bạn và dân 
chúng miền Nam, có lẽ đa số cũng chỉ chú ý tới ngành 
này sau khi các vận tải cơ võ trang “Hỏa Long” nhảy vào 
vòng chiến.

Trên thực tế, ngành Vận Tải đóng một vai trò rất 
quan trọng, và cũng là nơi xuất thân của nhiều vị chỉ 
huy cao cấp trong quân chủng Không Quân, như Nguyễn 
Xuân Vinh, Huỳnh Hữu Hiền, Nguyễn Cao Kỳ (ba đời Tư 
lệnh KQ), Phan Phụng Tiên (Sư đoàn trưởng SĐ5KQ), 
Phạm Ngọc Sang (Sư đoàn trưởng SĐ6KQ), Hà Xuân 
Vịnh, Lưu Kim Cương (hai đời Tư lệnh Không Đoàn 33 
Chiến Thuật)... 	

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Phi 
Đoàn 1 Vận Tải (1955-2015), chúng tôi đã sưu tầm các 
nguồn tài liệu để đúc kết thành một loạt bài tương đối 
chi tiết về ngành Vận Tải trong Không Lực VNCH, khởi 
đầu từ ngày các khóa sinh Khóa 51, 52 lần lượt về nước 
cho tới ngày 29/4/1975 - ngày phi hành đoàn vận tải võ 
trang “Tinh Long 7” anh dũng hy sinh trên bầu trời Tân 
Sơn Nhất, khép lại trang chiến sử cuối cùng của Không 
Lực VNCH. 	

Nguyên tác của loạt bài này đã được phổ biến trên 
đặc san Lý Tưởng – Úc Châu và website Hội Quán Phi 
Dũng vào các năm 2015, 2016; bài dưới đây là phiên bản 
rút gọn dành cho cuốn Đặc San Kỷ Niệm 10 Năm Hội 
Quán Phi Dũng.

PHẦN I- VẬN TẢI

1- NHỮNG BƯỚC ĐẦU
Ngày 11/5/1950, thời kỳ Việt Nam còn là một 

quốc gia do Pháp “bảo hộ”, Thủ tướng Trần Văn Hữu 
chính thức tuyên bố thành lập Quân Đội Quốc Gia Việt 
Nam.

Hơn một năm sau, ngày 25/6/1951 tại Đà Lạt, 
Quốc trưởng Bảo Đại ký Dụ số 9 thành lập ngành 
Không Quân. Cuối năm đó, một trung tâm huấn luyện 
được người Pháp xây dựng tại Nha Trang để đào tạo các 
phi công và chuyên viên người Việt; và tới tháng 3/1952 
đã khai giảng khóa hoa tiêu quan sát đầu tiên.

Vào “thuở ban đầu” của Không Quân Việt Nam, 
các nhân viên phi hành và kỹ thuật được đào tạo tại 
Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân ở Nha Trang 
hoặc tại các trường Không Quân ở Pháp hay thuộc địa 
của Pháp ở Bắc Phi, có thể được tuyển thẳng từ dân 
sự hoặc đã tốt nghiệp tại các trường sĩ quan, đã chiến 
đấu tại các đơn vị Bộ Binh, các binh chủng, hoặc phục 
vụ tại các cơ sở tham mưu đôi ba năm, sau khi ngành 
Không Quân được thành lập mới tình nguyện thuyên 
chuyển về. 

Đa số thành phần sĩ quan này xuất thân từ 
Trường Sĩ Quan Trừ Bị (Nam Định hoặc Thủ Đức), như 
các ông Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn 
Ngọc Loan, Võ Xuân Lành, Đặng Đình Linh, Nguyễn 
Văn Lượng, Trần Văn Minh, Nguyễn Hữu Tần..., một 
số xuất thân Trường Sĩ Quan Hiện Dịch - Huế (Đập 
Đá) như các ông Trần Văn Hổ (vị tư lệnh đầu tiên của 
Không Quân Việt Nam), Trần Phước, hoặc Trường 
Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt như các ông Võ Dinh, Nguyễn 
Ngọc Oánh, Từ Bộ Cam, Nguyễn Thế Anh...

Từ giữa năm 1951, cùng thời gian với việc chuẩn 

Một số khóa sinh VN và ngoại quốc trước chiếc 
MD-315 Flamant tại trường oanh tạc Blida, Algeria

Ngành Vận Tải 
trong Không Lực 
Việt Nam Cộng Hòa
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